
70 jaar DEO-lid 

In 1954 ben ik op 12-jarige leeftijd lid geworden van DEO. Mijn oudere broer Jan voetbalde nog bij Reünie, DEO bestond pas 6 jaar. Oom Willem Ebbers, de bakker 

aan de Ruurloseweg, zei dat we het best bij DEO konden gaan voetballen, ondanks dat dat een stuk verder fietsen was vanuit de Respelhoek in Geesteren.  Later 

ging Jan ook naar DEO. Mijn eerste voetbalschoenen van Quick kocht ik bij Jan Schuurman in zijn garage in de Koppel. De schoenen hadden 4 noppen voor en 2 

achter die met spijkers gemonteerd waren aan de zool. 

 



Er was alleen een A-elftal in de jeugd, dus gelijk met de grote jongens voetballen. We droegen gele shirtjes met DLH erop, geen idee waar die letters voor stonden. 

Mijn eerste wedstrijd was in Noordijk, voor aanvang de schapen nog verwijderen van het veld, we verloren met 9-0. Jan Stroeve was onze keeper. 

 

Boven v.l.n.r:  Gerrit Fleissner, Eppie van de Bekhorst, Reint Esselink, Arie Dimmendaal, Gerrit Kerkemeijer, Tonnie te Morsche, Tinus Pragt, Theo Franck.           

Onder v.l.n.r: Henk Dibbelink, Henk Kranenbarg, Bennie Ebbers (van de bakker), Rinus Dimmendaal, Jan Ribbers, Bennie Belterman, Hulshof? 

In de Dijkhoek werd gevoetbald bij Kerkemeijer, achter de schuur waar de varkens stonden. Er waren weinig voorzieningen. Slechts het washok van de varkensbeer 

die ons tevreden aankeek. Miep vulde naast de schuur, vlakbij de tennisbaan (nu parkeerplaats naast het volleybalveld), 3 teilen met water. Daar kon je je in 

wassen. Als je veel slidings had gemaakt of je was de laatste, dan was er alleen zwart water over. Later waren er 2 betonnen hokken waar je je kon omkleden. Bij 

Lochuizen, Mariënvelde, Harreveld en Noordijk moest je zelf bakken vullen met koud water uit een pomp. We voetbalden met een leren bal die met een veter was 

dichtgenaaid. Als je die veter met koppen raakte, was je bijna bewusteloos, maar ging je toch weer verder. 

  



Ik was in 1960, op 17-jarige leeftijd, de jongste speler van DEO 1, waarin mijn broer Jan ook speelde. We trainden 1 keer per week. In de winter, als het donker was, 

trainden we op de tennisbaan op het asfalt waar wel verlichting was. Jan was midvoor, ik rechtsbuiten en supersnel. Mijn voorzetten schoot Jan dikwijls in de linker 

bovenhoek. Het was een andere tijd, naar uitwedstrijden gingen we op de fiets, naar Erix, Vragender, Lochem, Harreveld ... Een warming-up kenden we niet, vlak 

voor de wedstrijd rookte men nog zware shag. We droegen schoenen met houten noppen. Soms staken er spijkerpuntjes uit waardoor je met de nodige schrammen 

van het veld liep. Dus geen trainingskamp naar Gran Canaria, bespreking met camera-analyse of tactische trainingen. In 1960 werden we kampioen tegen Lochem. 

Dat werd flink gevierd bij clubcafé Kerkemeijer, waar de Drumband van de Leo-stichting ons een serenade bracht. 

 

  



In 1965 was het opnieuw feest in de Dijkhoek. Kampioen bij Longa, nu met mijn broer Gerard. Deze keer werden we onthaald door de Volharding die ons vanaf 

Tankstation Braam voorging naar Kerkemeijer. We hadden ook een DEO-lied, weet alleen niet meer hoe dat ging. 

 



 

Mooie herinneringen heb ik aan de wedstrijden in Vragender. Voetballen achter het café van Jan en Trees, omkleden in de schuur van de slager, tussen de messen 

en andere slagersspullen. Na de wedstrijd werden er dikke stukken geel spek uit de wieme gehaald en bakte Trees van die dikke vette pannenkoeken. Halve liters 

bier erbij. Wat dat betreft is er niet veel veranderd als ik de verhalen van mijn kleinkinderen Sam en Jorrit hoor. Bij het afrekenen zei Trees: "Je weet zelf wat je gehad 

hebt, leg geld maar op de tap". Wat een feest! 

  



In 1970 werden we kampioen met zowel het eerste als tweede en in 1979 met DEO 7. Tot eind jaren 70 heb ik gevoetbald in DEO 7, begin jaren 80 was ik leider van 

DEO 6, het team waarin mijn kameraden voetbalden. Voor de wedstrijd kocht ik 2 rolletjes Stimorol bij Kerkemeijer en drukte er 2 bij iedere speler op de hand voor 

aanvang van de wedstrijd, daar moesten ze het mee doen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



In 1978 hebben we de kleedkamers bij Kerkemeijer gerealiseerd. Gebouwd door de leden, ik hield me bezig met het installatiewerk voor waterleiding, afvoer en gas. 

Wij vonden dat er hard gewerkt moest worden. Kwam iemand om 10.00 uur pas aanlopen, dan was de reactie: "Goat ie moar weer hen, met oe kan’k niks begin’n". 

De bouw in 1978 was nog maar een klein voorproefje. Het werd geleidelijk aan duidelijk dat het voor het voortbestaan van DEO noodzakelijk was te kunnen 

beschikken over een eigen accommodatie. In 1985 werd de grond aangekocht en startte de aanleg. Jan Mesland en mijn broer Gerard namen het voortouw en ik 

was meer op de achtergrond. Er kwam veel werk op ons af. We begonnen met het grondwerk voor de velden, mijn broer Jan en neef John brachten mest op de 

velden en werkten deze eronder, ik zorgde voor de drainage en alle bekabeling voor de lichtmasten. De bouw van de accommodatie startte daarna, waarbij ik het 

leidingwerk voor gas, water, verwarming en afvoer regelde. Ik heb heel wat uren in de kruipruimte doorgebracht. Aan het einde van de bouw was het geld bijna op, er 

was niet veel geld meer voor de inrichting en zaken rondom het veld. Lichtmasten en ballenvangers hebben we zelf gemaakt van staal dat voor handen was. Mijn 

motto: "Dat mot gebeur’n, wet ie wal". De doelen kregen we van Nijha, maar wel met een tegenprestatie. Met de leden hebben we de gehele parkeerplaats bij Nijha 

in Lochem aangelegd en bestraat. 

Ik heb heel veel steunen, haken en rekjes in elkaar gelast. Dat zijn onder andere de steunen die nu nog de banken in de kleedkamers dragen waar jullie op zitten. 

Ook bijvoorbeeld de cornervlagrekjes, allerlei haken in het ballenhok, enzovoorts. Je kunt mijn laswerk herkennen aan de lichtgroene kleur, want ik heb alles in 

Fendt-groen gespoten. Het mocht niks kosten uiteraard. 

Vandaag de dag kom ik nog graag bij DEO, op zaterdag bij een thuiswedstrijd van JO17 of zondag bij het eerste. Trots op mijn kleinkinderen Sam, Jorrit, Hidde en Tijn 

die in mijn voetsporen treden. 

 

"Jullie mogen allemaal blij en eervol zijn dat je bij DEO mag voetballen." 

Henk Dibbelink 

 


